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WEEGSCHAAL Museum

Weegschalen, maten en gewichten

3 het Weegschaalmuseum vindt u een schat
~ aan leerzame informatie voor alle leeftijden.




HET MUSEUM

In het dagelijks leven staan wij niet stil bij de
herkomst van de kilo of de meter. Wat is ijken
precies en wat heeft Napoleon hier mee te
maken? Hoe komt het dat een kilo overal op
de wereld hetzelfde 1s? 1s op de maan een kilo
nog een kilo?

In het Weegschaalmuseum vindt u een schat
aan leerzame informatie voor alle leeftijden.
Met een bezoek aan het museum ontdekt

u de ontstaansgeschiedenis van meten
enwepen en wordt u de veelheld aan
toepassingen van meten en wegen getoond.
In het kkantoor kunt u zien hoe maten en
pewichten vioeger geljkt, gekalibreerd en
pejusteerd werden,

Het museum is gevestigd In een veertiende-
ceuws pand met een rijke historie en is als
voormalig waaggebouw van de stad Naarden
de aangewezen locatie voor het tonen van
cen ultzonderlijke collectie meet- en weeg-
instrumenten, maten en gewichten,




Na uw ontdekkingsreis door het museum
kunt u genieten van koffie en een versnaper-
ing in de sfeer van vroeger. Bij mooi weer
kunt u terecht in de intieme stadstuin.
Aansluitend raden wij u een wandeling

aan door de prachtige vestingstad Naarden
met haar diverse musea en bezienswaar-
digheden.

EDUCATIE

In samenwerking met CPS onderwijs-
ontwikkeling en PIOS studiebegeleiding
heeft het museum een reken- en begrippen
workshop ontwikkeld, geschikt voor basis-
scholieren uit groep 8. De verschillende
proefjes hebben als basis, rekenen, schatten
en vergelijken. Ook komen begrippen als ijken
en normering aan de orde met verklaringen
over handels-betrouwbaarheid en handels-
bevordering.

Kijk voor meer informatie op;
www.weegschaalmuseum.nl



HET SPAANSE HUIS

Het Weegschaalmuseum is gevestigd in
een rijksmonument dat dateert uit de Mid-
deleeuwen. Het gebouw staat ook bekend
als ‘Het Spaanse Huis’ en verwijst daarmee
naar de gruwelijke gebeurtenis uit 1572
waarbij ongeveer 700 inwoners van
Naarden werden omgebracht. Zij zouden
de vredesvoorwaarden te horen krijgen in
het voormalige stadhuis, maar werden in
plaats daarvan op brute wijze vermoord.

Het Spaanse Huis werd opnieuw opge-
bouwd in 1615 en deed vanaf dat moment
dienst als stadswaag. De drie tableaus op
de voorgevel verwijzen naar deze gebeur-
tenissen.

In1809 werd het gebouw in gebruik
genomen door Franse troepen en in 1813
werd het omgebouwd tot garnizoensbak-
kerij. De ovens, waarin maar liefst 1000
broden per dag gebakken werden, herin-
NEren aan deze tijd. »



Van 1024 tot 1092 was het Comenius

museum hier gevestigd. Na een periode
van twintig jaar heeft het Spaanse Huis
opnieuw een museale functie. «

OPENINGSTIDEN

April t/m september
Maandag en dinsdag Gesloten
Woensdagt/mzondag mn.00u-17.00u

Oktober t/m maart

Maandag t/mvrijdag  Gesloten
Zaterdag .00 U -17.00 U
Zondag 11.00 U -17.00 U

Het museum is gesloten op:

25, 26 en 31 december, 1 januari en 27 april

en eerste en tweede paasdag

Op maandag en dinsdag is het museum gesloten.
Voor actuele openingstijden zie website






